
Voorwoord Bertie van den Heuvel 

 

Als trotse voorzitter van de Komische Folkloristische Fanfare De Kikvorschen  ben ik erg blij dat het 
kan gaan gebeuren. De Kikvorschen naar Sint Maarten. Denk je maar eens in wat voor andere 
ervaringen we zullen hebben: 7150 kilometer vliegen, naar een ander land binnen Nederland, 
gemiddeld zo’n 22 graden Celsius meer dan in ’s-Hertogenbosch, andere muziek, ander eten en 
jammer genoeg zonder de Kikvorschenvrouwen. Er zijn gelukkig ook een heleboel zaken die op Sint 
Maarten hetzelfde zullen blijven: Heineken is prominent aanwezig, een aantal Dassendragers die 
aanwezig zijn, nieuwe vrienden van de Kikvorschen, plezier en last but not least de onvervalste 
Kikvorschensound bij nieuwe en mooie optredens. Op het moment dat ik dit schrijf is me nog niet 
precies bekend waar we zullen optreden, maar vast staat dat heel Sint Maarten al weet dat wij gaan 
komen! De lokale krant herkende meteen De Kikvorschen als unieke en bijzondere club. En dat zijn 
wij ook! Ik ben er dan ook erg trots op om samen met heel veel mensen aan de reis te hebben 
kunnen werken. Voor de muziek, passende kleding, de speciale website, dit speciale buukske, de 
planning (voor zover het mogelijk gaat zijn om ons er aan te kunnen gaan houden, want meestal 
verandert er wel iets!) en niet in de laatste plaats noem ik hier ook Dassendrager Hugo Cooijmans die 
ons heeft uitgenodigd muziek te komen maken op Sint Maarten. Het zijn hier woorden, maar ik wil 
erg graag benadrukken dat er achter deze woorden veel dank schuilt omdat het zeker in 2012 niet 
allemaal maar vanzelf gaat! 
 
Aan de thuisblijvers en met name de Kikvorschvrouwen beloof ik hierbij dat de volgende verre reis 
van De Kikvorschen gezamenlijk zal zijn. Helaas zat er dat deze keer niet in, maar we zullen jullie 
dagelijks persoonlijk en via internet verslag doen van al onze avonturen! 
 
Ik wens alle Kikvorschen en Dassendragers een hele goede reis met erg veel plezier! Zorg dat je niet 
verbrand en maak de portomonnai niet helemaal leeg!  Ik sluit af met de vaststelling dat ik erg trots 
ben om voorzitter te mogen zijn van deze unieke, gezellige en fantastische fanfare “De Kikvorschen”. 
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